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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

ROSALIE OMMESLAG

Weduws van Heer Emiel ALLEMEERSCH

geboren te Zedelgem op 1 februari 1884, en god- *

vruchtig In de Heer ontslapsn te Snellegem op
16 maart 1948, gesterkt door de laatste
H. Sacramenten der zieken,

Gerechtvaardigd door het geloof, leven wy
in vieds met God door Jezus Christus onze Haar,
HY is hat, die ons door het geloot de tosgang heaft
entsloten tot die genade waarln wif leven , door
Hem ook mogen wi rcemen in de hoop op de

heerlijkheld van Geod.

En de hoop word niet teleurgesteld want Gods
liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest
dis ons werd geschonken.

Dierbare Kinderen en Klelnkinderen, door een
pinliike kwelling werd ik geloutard en gezuiverd
om onbasmst wvoor God te kunnen verschijmsn.
Door een hoge cuderdom gezegend — mocht 1k
de vreugde genisten, alls vreugde en verdriet
met UJ te mogen delen. — Dank om uw teders
bezorgdheld — wooral binst min laawste ziekte.
Bidt woor mij, 1k zal wvoor U bidden tot de dag

van ‘'t seuwige blijde wearzien,

Qok dank gon U, Zuster van ‘t Wit-Gele Kruis.
Aan mijn wvele vrosnden = in de Bond von de
Gepensioneserden — dank om "t gezelilg samenziin
de woenzdagnomiddag = 't heair de eenzaomheid
van de hoge ouderdom zeer wverlicht. Dank om
uw vriendschap. Bidt voor mij.

Alkten van Gelool, Hoop en Llefds

.|.

De familtén OMMESLAG, ALLEMEERSCH,
CAPPELIERS en DEKETELAERE.

danken U wvan harte voor de
blijken van innige deelneming
en gebed.

Orubese, H, Counesller, Moster, Sasllagem



