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Eene cerckroon zijn de hooae jaren, als zij ge-
vonden worden op de wegen der gerechtigheid.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

MARIA COLETA HAECK

weduwe van Mijnheer

Ludovicus Van den Berghen

geboren te Sinay, op 22 Juni 1850 en godvruchtig
overleden te Brasschaat, op 27 December 1939 ;

VOORZIEN VAN DE HEILIGE SACRAMENTEN.

Gelukkig is de mensch die kwelling lijdt, want na
de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen,
Jac. 1.12.

Zi) zag het einde van het aardsche leven zachtjes
naderen en is ingeslapen met de kristene gelatenheid
e¢n bovennatuurlijke kalmte, die de kostbaarste wer-
troosting is voor wie naar den Hemel gaat en de
zoetste vertroosting voor hen die haar beweenen.

H. Aug.

Zalig degenen die in den Heer sterven, want zij
gaan rusten van hunnen arbeid en hunne werken
volgen hen op. Apoc. 4, 15.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U
voor de zorgen die gij asn mij bestcedde, ik had
gaarne nog wat bij U1 gebleven, maar de Heer heeft
mij tot Zich geroepen. Steunt mij door uwe gebeden,
opdat wij elkander wedervinden in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 200 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.
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