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Na zijn ziekte,

na al dat lijden,

na zijn dood, geloven wij in het
epuwig leven van :

de heer HAEKE
echtgenoot van mevrouw Marie Vanheule

geboren te Wervik op 16 juli 1904
en er godvruchtig overleden op

26 februarl 1985.

voorzien wan de zlekensakramenten.

De familie dankt U.

L. Nollet Druk. @. Dumont

We maken het einde van een krulsweg
mee. Jarenlang heeflt Omer geleden onder
het kruis van zijn ziekte die hem afsneed
van vele mensen. Aan dat kruis heeft hij
geleefid en i1s hij gestorven.

Bij zo'n mens stel je met hem de vraag :
Waarom dan toch 7 Waarom 7
We zullen onze herlnnering aan hem in
het hart bewaren en nlet vergeten dat hi)
een door en door gelovig man is geweest
die bilj zijn God heeft gebeden : Laat aan
mij voorbljgaan deze kelk van het 1ijden.
Maar niet mijn wil maar de Uwe geschiede

We zullen niet vergeten dat hi] een wljs
maen 1is geweest. Rap van geest en met
veel levenservaring, wist hij dat het goede
als een kleine plant groeit tussen veel on-
kruid. Hi] had zijn vragen rond de sgang
van zaken: in stad en land, in kerk en
politiek., Noolt zonder te hopen op beter
en te wedden op prijs.

Dank u wel, lieve mensen, allemaal,

Dank u wel, mijn vrouw, die me trouw
zijt gebleven in goede dagen en in al die
glechte =ziekendagen. Uw hulp, uw huls,
uw aanwezigheid maakten mijn leven echt
leefhaar.

Dank je wel, mijn kinderen.
Je was er op ogenblikken dat het echt
nodig was.

Dank u wel, Omer ! Met het kruls in
uw leven geplant hebt u one geleerd dat
het leven ook zo zinvol is voor wie gelooft
dat het ultkomt blj God.



