Louis Haegeman

Geboren op 08-03-1920 te Teralfene
Overleden op 09-03-2004 te Liedekerke
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Dankbaar aandenken aan o T

DE HEER nemmer klagend, altipd stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer,
. tot op het [aatste moment,
Louis HAEGEMAN o i
Al heeft hij ons veriaten, hij laat ons niet alleen.
htgenoot van XA M
Mevrue:w E-Eﬂ MEULEMANS Wat wij in hem bezaten is altijd om ons heen,
Liefste peter,
Geboren te Teralfene op 8 maart 1920 jo hebit altijd voor me klaargestaan,
en plots overleden te Liedekerke niets was je teveel !
op 9 maart 2004, Zelfs kleine Tessa zal je nooit vergeten |
gezalfd met het H. Oliesel in extremis. Je muts wist ze al hangen

2n toen je toet-toet 2&i,
Lich var K.B.G. en KW B. Ter Muilen moest zfs‘te&d! lachen
Ere-lict van W T.C. "BIj# Fit* '

lk zai ze veel over jou blijven vertellen
want zoals mijn peter Louis is er maar één,
— en die zit voor eeuwig in mijn han
Bedankt voor alles,
www. indeken. be ke kleinkindg en achiasklainknd
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