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De grooisie troost in de uwur des doods, is Ged
en de eenvoudigheld des harten gediend te hebben,
Ad. Cor. Il

TOT ZALIG 'I' AANDENKEN

Henri HAEGHENS

weduwnaar wan
Marie Yan De Sompel
echigenoot van
Stephanie Gentier

geboren te Calcken, den 28 Februard 1886, en
gedvruchtig overleden te Zeveneeken, 3 Januari 1944,
gesterkt door de Troostmiddelen der H. Kerk.
Oud-Strijder 191418,

O God hoe ondoorgrondelijk zijn uwe raads-
besluiten; waarom zoo vroeg en zoo plotseling scheiden
van deze die Ik zoo liel had? — Kom getrouwe die-
naar, dewijl gij In het klelne getrouw zijt geweest, zal ik
u over vele zaken siellen; kom binnen in de vreugde
uws Heeren. — Heer uw wil geschiede op aarde als in
den Hemel. — Deze brave man was een waar voor-
beeld van geloof en algemeens deugd, een trouwe
Echigencot en zorgvuldige Vader; hij beoogde in al zijn
werken niets anders dan de eer van God, het welzijn
van zijn hulsgezin; daarom ook zijn de zijnen eenparig
opgestaan en hebben zijnen lof verkondigd, en zijne
ontelbare vrlenden zegden luide: "zijne gedachtenis
zal in zegen blijven.”

Dierbare Echtgencote, lieve Kinderen, hoe
gaarne leefde ik nog voor U, ge weet hoeveel ik u al-
len heb bemind, maar Ged roept mij, wij moeten ge-
hoorzamen; weent niet als hopeloozen, trocst u eens
zlen wij elkander weer, — Lieve Kinderen, eert en be-
mint uwe Moeder al de dagen van haar leven, zij ver-
dlent het, niemand kan zeggen hoeveel we samen voor
u hebben gedaan; bidt voor mij, Ik zal ever u waken en
wacht u hierboven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. all.
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Om uw deelneming in den
rouw danken U beleefd:

De familie HAEGHENS, VAN DE SOMPEL,
GENTIER en FIERS.

Drukh. K. Van Rumst, Hoekstr, Zeveneeken, 3264




