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Rust nu maar uit, je strijd Is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
En wle kan wvoelen wat je hebt doorstaan ?

-‘.

Heden is wvan ons heengegaan
DE HEER

LOUIS HAAZE

weduwnaar van Mevrouw ROSA PELCKMANS.

Gehoren te Elsene op 8 decamber 1922

en thuis overleden te Gent op 17 april 1994,

De familie dankt u van harte
voor uw blijken van deelneming.
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Cns vader, een vrolijke vent, altijd opgeruimd,
die al heel wat narigheden van het leven

had gekend.

Een vriend, vader en lieve bompa,

was hij voor ons,

maar opeens is dat plotseling voorhij.

Hij leeft niet meer, maar gaat dagelijks

in onze gedachten heen en weer.

Ean fijne vent,

die geen vijanden heeft gekend.

Veel pijn heeft hij geleden,

maar hi]j was toch altijd optimistisch en
tevreden.

Dag en nacht was hij bi] ons en stond hij klaar,
maar hij leeft niet meer,

wat is dat toch wverschrikkelijk en onwaar.
De drukte voor en na de begrafenis,

doen ons nog niet beseffen dat grote gemis.
Toch zal dit gemis blijven,

ons leven lang.




