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Gij waart zo wonderlijk tevreden
alsof Ge nimmer had geleden
en 't leven zonnig was en goed...

T

In de hoop op een tEenrlulvrtlc'rg weder-zien
gedenken we in een dankbaar gebed

MEVROUW
KARIN JACOBS

echigenole van de heer
PAUL MARTENS

geboren te Ninove op 27 mei 1859 en schielijk
ontslapen te Dnrn‘?em op 22 oktober 1984,
gesterkt door de Ziekenzalving.

_—

Het is stil geworden in huis, want Karin is
er niet meer. Aan tafel blijft haar plaats
open ; haar vertrouwde stem klinkt niet meer
in de gezellige woning waar alles spreekt
van noeste arbeid en hoop of een veelbelo-
vende toekomst. In gemoedelijkheid was er
die morgen afscheid genomen zoals elke
dag, maar vernietigend was de ontdekking
bij de thuiskomst: de mooiste bloem was
qeplukt, en de leegte was drukkend. Hoe
spontaan gedenken we de verzen van Gezelle:

God geeft de tijd bij dag en jaar

ach neen, bij tikskenz maar...

en 't laatste tikske komi aleer

men 't peinst of weet, helaas te zeer,

Het is pijnlijk zo jong te moeten afscheid
nemen van zulke goede dochter en echtge-
note, op een moment dat nieuw leven begon
te ontluiken als vrucht van oprechte liefde ;
hoe machteloos staat elke mens die zo diep
geraakt wordt door de ongenadige slagen
van de dood.

Lieve Paul, we waren zo gelukkig met me-
kaar ; ik vind geen woorden om uw leed te
verzachten, maar hierboven zal ik ten beste
spreken voor U. Dierbare ouders en familie,
een nieuwe slag komt U treffen, onverwacht
en onherstelbaar ; wilt uw handen vouwen
tot gebed opdat de Heer, de gever van het
leven, U mag bijstaan en steunen. Ik zeg
U geen vaarwel, maar tot weerziens in het
Vaderhuis.

De families :

JACOBS, MARTENS, DE PRIL en
VAN CROMBRUGGE.,

dlnkln U voor de blijken van kristelljke
deelneming In hun rouw.
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