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Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God en die
vreugde vindt in Zijn geboden.
{Psalm 112

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARTHA JACOBS

Weduwe van de heer GEORGES UYTTENDAELE

Geboren te Berlare op 15 maart 1904
&n godvruchtig overleden in de Onze-Lieve-Vrouw
van Troostkliniek te Dendermonde
op 15 september 1992
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken

Lid van het Marialegioen
Lid wan Heilig Hartbond

Chiristus, als ik van hier moet scheiden.
Laat uw Moeder mij geleiden,

MNaar de palm der zegepraal,

Als mijn lichaam' gaat begeven.

Laat mijn ziel naar U toe 2weven.

In Gods hemels glorielicht,

Martha, "mitien” in de familiekring, is nist meer,
Fustig en vertrouwvol heeft ze ons verlaten na een k
Ziekte.

Ze was, zoals vroeger veel gebeurde, streng godsdienstig
opgevoed.

De laatste jaren, toen ze bij haar zoon en haar schoondoch-
ter in Schoonaarde verbleef, heeft ze veel gedacht aan de
tijd dat 2e in haar lieve Berlare woonde.

Graag vertelde ze over haar ouders, over haar jonge jaren
en over het samenzijn met haar achigenoot,

Het overlijden van haar Georges, toen ze zelf ook reeds oud
was geworden, heefi ze meeilijk kunnen verwerken; ja,
bejaarden meat een gosie huwelijksrelatie kunnen mekaar
20 moeilijk missen,

Maar we weten het, vroeq of laat komt de scheiding.

Moge Martha nu in Gods paradijs, samen met Jezus en
Moader Maria, samen met haar echigenoot en haar vele
dierbaren, delen in de wreugde en de vreda van de hemel.
Ongetwijfeld zal ze nu beloond worden voor het grote
plichtsbesef dat heel haar leven kenmerkte en voor haar
vele vrome gebeaden,
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danken U voor uw gebed
en uw medselavan in hun rouw.
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