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Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
{ psalm 31 )

t

MEVROUW
Mathilde Jacobs

weduwe van de Heer
Frans Burm

Geboren te Zele op 2 januari 1897 en over-
leden te Overmere op 16 november 1985,
Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Mathilde en haar echigencot Frans waren
twee sterke mensen die voor hun schoon ge
zin hard gewerkt hebben. Beiden hebben ze
ean hoge ouderdom bereikt en ze wvoelden
zich samen zeer gelukkig.

Mathilde heeft nochtans ook moeilijke tij-
den gekend; diep in 't hart droeg ze de be-
zorgheid om haar kinderan, met de ziekte
van haar man heeft ze meegeleefd en mee-
geleden. Zijn sterven was een pijnlijke be-
proeving die ze nochtans moedig gedragen
heeft.

Hoewel voortdurend onder de mensen, voel-
de ze zich toch enigszins vereenzaamd want
ten gevolge van haar hardhorigheid kon ze
moeilijk gesprekken wvolgen, och was ze
altijd moedig en welgezind; haar ogen straal

den wvan vreugde als iemand haar kwam be-
zoeken. Ze was zeer dankbaar om de goede
zorgen die ze thuis van haar kinderen ont-
ving. In stille momenten bad ze dagelijks
ot God en bi| elke hoogdag ontving ze
graag de H. Kommunie. Ook de sakramenten
der zieken heeft ze met een dankbare glim-
lach ontvangen. Heel rustig is haar ziel naar
God weergekeerd.

Moeder, we blijven u gedenken in ons ge-
bed en H. Mis. Spreek gij ook voor ons ten
be;.it;ei. dat we elkaar terugzien in het hemels
geluk.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

De families Jacobs, Burm, Opdorp
D¢ Vreese.

bedanken voor uw blijken van kristelijke
deelneming.

Met dank voor de verpleging aan zoon
Theofiel en schoondochter Suzanne, alsook
aan Dr. De Schepper en verplsegster
Marie-Rose (Wit-Gele-Kruis).
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