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Niets iz zekerder dan de dood, niets is zo onzeker
als het ogenblik, waarop hij sterven zal.

(H. Alfonsius)

LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

OCTAAF JACOBS

echtgenocot van Mevrouw

MARIA VAN DER STEEN

geboren te Overmere, de | december 1905
en er schielijk overleden de 28 oktober 1962
Gezalfd met de H. Olie

Kristus-Koningfeest werd voor vader onver-
wacht DE DAG der BEeuwlgheld. Schoon en troostend
iz het op het feest van Onze Koning deor Hem voor
Zijn Eeuwig Rijk te worden opgeroepen. Vader droeg
van hulze uit de stempel van een gezonde, degelijke,
kristelijke opvoeding. Hard heeft hij in stilte gewerkt
voor het geluk van zijn gezin. Als vader was hij be-
kommerd om de zijnen. Hij vond zijn eigen geluk in
het werken voor zijn kroost en gaf hen door voor-
beeld, woord en daad, vreugde en geluk. Aldus wilde
vader de inzinking van de laatste weken te boven
komen voor vrouw en kinderen. Zo bouwde vader
met wvaste, stevige hand het geluk op van =ijn gezin

en zijn familie. Flij was goed voor allen en werd door
iedereen geacht.

Beminde echtgenote, voor u ls mijn heengaan
pijnlijk zwaar. Ween niet. De band van onze liefde
breekt niet. WVertrouw op de Hear, Hij zorgt voor
onid gezin.

Beste Etienne en Theo, onthoudt vaders’ voor-
beeld voor uw leven, tracht vader te vervangen en
weest een steun voor moeder,

Diierbare Familie en vrienden, *vaarwel tot in
het andere leven, vergeet mij niet in uw zondagsmis,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
{300 d. afl.)

Mevrouw Octaaf Jacobs-WVan Der Steen
Mijnheet Etlenne [acobs ;
Mijnheer Theo Jacobs ;
De familién Jacobs, Van Der Steen, De Blieck
en Heirman,

danken U voor de troostvolie deel-
neming in hun rouw en gebeden
voor de zielerust van hun dierbare
overledens.



