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Bid God voor de onsterfelijke ziel
van Mevrouw

RACHEL, MARIA JACOBS

echtgenote van Miinheer
HENRI ALLEMEESCH
Geboren te Overmere. de 12 februarl 1505, en er god-
vruchlig overleden de 0 augustus 1963,
Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden

Wie dacht het dat de betreurde overledene 24
vroaglildig gan onze ogen zou ontrokken worden ;
dat een 26 snelle scheiding al het geluk van dit gezin
zou komen vernietigen,..

De mens wikt maar God beschikt; zovele plannen
worden door de mens gemackt in dit leven, maar
alleen de H Wil van den Almachtige God geschiedt.
Voor die eeuwige raadsbesluiten van den Vader bui-
gen wij cotmoedig het hoold en zeggen wij eerbledig :
«Heer, Uw Wil geschiede, en niet de onze=,

In de bittere kwellingen, welke zij de laaiste maan-
dep te verduren had, heelt zij vrede gevonden.. de
viede die de wereld niet geven kan, maar alleen
Chrlistus, die onsis voorgegaan in het lijden, die ons
sterkt door zijn bovenoardse genade. Daardoor waren
haor geduldigheid en haar algehele onderwerping
waarlijk voorbeeldig.

Duurbare echigenoot, het leven is zo vergankelik
en de eeuwigheid zonder elnde, daar vinden wij elkan-
der weer in een onbaschaduwd gealuk ; hebt dank voeor
uw genegenteid en goede zorgen.

Baminde blosdverwanten en viienden. treuit niet
om mijn hsengaan, maar gedenkt mij In uw godvruch.
tige gebedean
Barmhartige J=zus, geel haar de seuwlige rust. (300d.afl
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van haar die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost.
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\H\"ii danken L' daarvoor van harte
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JACOBS, ALLEMEESCH,
VAN DEN EECKHOUT,
VANDECAVEYE en
VANDEPER.
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