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F Tot zalig aandenken aan
de heer

Alfons Jansegers,

weduwnaar van Mevioaw
Maria Baeyens

en Marie Raes,
geboren te Mere op 24 oktober 1874 en er godvrachtig
overleden op 27 oktober 1967
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Schoon is het leven van de mens die de Wet van de Heer
belecft en in wiens hart geen list, bedrog of onrecht achuilt
noch schijnheiligheid.

Recht door zee, vrij van slle lengen, alle spot, alle last,
dat was zijn ideaal.

Hij was sen vriand van onze priester Daens en zoals die
priester zich inzette voor de arbeiders zo ook onze dunrbare
algestorvene.

Mochten wij allen icts van zijo getvigenis Pinkstervuur
in ons hart krijgen dat hij bezal

Wij bidden vandaag in de Eucharistieviering voor onze
vriend opdat de Heervan bet recht en de vrede hem die
esuwige vrede moge geven.

In de hoop op een eecuwig wederzien.

Dhr en Mw Raymond Crijf-Jansegers,

Dhr en Mw Evarist Verhasselt-Jansegers
en kinderen,

Dhr en Mw Aloie Jansegers-De Meerleer
en kinderen,

Mej. Camilla Jansegers,

De femilies Jansegers, Baeyens, Van Den
Eeckbaut, Raes,

BEDANKEN

Drukk. Redant, Meve



