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Gedenk in het H. Misoffer en in Uwe gebeden
de ziel van Zaliger

Constantinus Jansen
echtgenoot van
Anna Cornelia Maria Verrest

geboren te Ossendrecht 13 October 1395, over-
leden te Bergen op Zoom 14 Juli en begraven
te Ossendrecht 17 Juli 1954, voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden.

De overledene was lid van bet R.K. Kerkbestuur
van Confrerie, verschillende broederschappen en
weldoener der Kerk.

Man van geloof, onderwierp hij zich in volle
berusting aan de wil van God.

Zijn goedheid en minzaamheid maakte hem
bemind bij God en de mensen.

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, ik leef
bij God, de scheiding is slechts van korte duur,
eenmaal zullen wij elkander weerzien. Ik heb U
een voorbeeld nagelaten, blijven wij met elkander
verenigd in het gebed, in de onwankelbare ge-
loofs overtuiging en de vaste hoop en de onver-
gankelijke Liefde. Mijn gedachten en voorbede
blijven bij U.

Die goed geleefd heeft, sterft ook goed, ik
vertrouw, dat God mijn offer heeft aanvaard en
dat het aan de rust van mijn ziel en aan het
welzijn van mijn gezin ten goede moge komen.

Kinderen houdt Uw moeder in ere al de dagen
van haar leven en weest mijn voorbeeld steeds
indachtig.

Hij ruste in vrede!
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