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Gedenk in uw gebed
WILHELMUS FRANCISCUS JANSEN

weduwnaar van
MARIA JOSEPHINA REIINDERS

geboren 13 maart 1892 te Ossendrecht,
aldaar overleden 6 augustus 1978,
Voorzien van het sacrament der zieken.

In het eerste uur van de dag des Heeren, op het feest
van de gedaanteverandering van Christus, is zijn aardse
leven veranderd in het hemelse; mocht hij binnengaan
in de eeuwige aanschouwing van Gods heerlijkheid.
Want ons leven wordt niet weggenomen, maar veranderd.
Zo is hij nu in Gods nabijheid zoals hij dat ook reeds
was hier op aarde. Want hij was 'n man van diep, een-
voudig geloof, en leefde op het Geleg in innige ver-
bondenheid met de natuur: Gods schepping.

Zijn huis is nu de hemel, maar ook hier had hij 'n goed
tehuis bij zijn zoon en schoondochter, waar hij ‘'n mooie
levensavond heeft genoten, 'n liefdevolle verzorging in
volle vrijheid. Zo ook had hij zelf zijn gezin grootge-
bracht, 'n mooi gezin, waar hij terecht trots op was.
Hiyy was 'n zorgzame en toegewijde vader en groot-
vader, niets voor zich zelf eisend, maar wel alles wat
nodig was wvoor zijn gezin, zijn Kinderen.

Zo dwong hij respect af, niet uit angst maar uit eer-
bied. Het liefst zag hi, dat ze ailen werkten, daarin
was hij zelf altijd voorgegaan. Zijn goedheid, zijn te-
vredenheid, zijn geluk en hartelijkheid deden weldadig
aan,

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren. Hartelyk dank voor al jullie goede zorgen en lief-
de, in 't bijzonder Sjaak en Jeanne. |k heb ‘n mooi
leven gehad en daar hebben jullie alles aan bijgedra-
gen. |k zal voor jullie blijven zorgen samen met moe-
der, met wie ik nu weer verenigd ben voor altijd in
het huis van de Vader. Weest goed voor elkaar, en
als het nodig is 'n steun in het leven.

Lieve vader en opa. In dankbare liefde, blijven wij aan
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