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Met pijn en hoop groeten wij U ten afscheid.
Vaarwel dan ma en leef in eeuwigheid.

T

In dankbare gedachtenis aan
MEVROUW
ALINE JANSSENS

echtgenote van de heer Maurice DE CLERCQ

geboren te Overmere op 15 novernber 1902 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Lokeren
op 25 juni 1989, gesterlt door het Heilig Sakra-
ment der zieken en stervenden.

Voor onze geliefde overledene was het leven
soms hard en moeilijk, getekend door zware te-
genslagen.

Maar door haar ijzeren wilskracht gesteriki gafze
de moed niet op en gesteund door haar echige-
noot werkten ze samen volhardend door totdat
2e de moeilijkheden overwonnen.

Intussen bleef ma ook het zorgend en bezielend
hart voor haar gezin. Haar levenswijsheid blijft
ons een rijke bron van inzicht en krachi.

Ma, we danken u voor alles wat u voor ons ge-
daan hebt.

Qok voor uw kleinkinderen was u altijd vol be-
grip en klaar met goede raad, geinteresseerd in

hun studie. Uw achterkieinkind mocht voor u
Goddank een echt zonnestraaltje zijn in uw
laatste levensjaar.

Pa, u was voor ma een grote steun en toeverlaat,
dag en nacht. Niets was u te veel om haar te hel-
pen. U was haar een troost in haar ziekle.

Dank aan de hele familie die hartelijk met ons
meevoell.

Dank aan haar huisarts en het perscT neel van het
Wil-Gele Kruig en Familiehulp om hun toegewij-
de verzorging.

De families JANSSENS, DE CLERCQ,

BAEKE en DE MAESSCHALCK

danken U voor de blijken van deglneming hen
betoond in rouw en gebed.
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