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Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

T

Om in deze Eucharistieviering

en in uw gebed te gedenken de ziel
van de Heer

AVIEL JANSSENS

echtgenoot van Mevrouw
MARGARETA MESTDAGH
geboren te Overmere, op 29 januari 1889 en
godvruchtig overleden te Gent op 2 februari
1974, gesterkt door de H. Sacramenten der
zieken,

e

MNa een korte ziekte en helemaal verzoend
met de dood is vader, heel sereen, naar de
ecuwigheid gegaan.

De Heer bedacht hem met een scliede ge-
zondheid en sterk gestel om het zware werk
van het landbouwersberoep aan te kunnen.

Samen met moeder heeft hij gezorgd en ge-
werkt voor het gezin om de kinderen de kans
te geven het ver te brengen in hun leven. Ock
zorgden ze beiden voor hun christelijke op-
voeding.

Moge de Hear hem omzijn goede daden be-
lonen en hemmet Zijn allesvergevende liefde
tegemoetkomen,

Bidden we tijdens deze H. Mis dat God aan

vader de rust en vrede schenkt, waarnaar hij
ongetwijfeld hunkerde in zijn leven,

Dierbare echtgenote en kinderen, dank
voor uw bezorgdheid om mij, vooral tijdens
mijn laatste levensdagen. Moge God onze
liefde en genegenheld, die zo dikwijls in ge-
breke blijven in ons leven, uitzuiveren en tot
volmaaktheid brengen.

Beste broer, familie en vrienden, wil uw
begrip en vriendschap betonenmet een gebed
en wil me bij God aanbevelen.

Heer, vervul hem van uw leven en dat uw
eeuwig licht hem verlichte. Amen.

VYoor Uw blijken van genegenheid en
Uw gebeden, danken wij U van harte.
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