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Zij die het goede deden, zullen
= |l=— opstaan ten Leven.

We begeleiden ten grave
Mevrouw
CELINE JANSSENS
echtgenote van de Heer
ALFRED JACOBS

geboren te Zele op 11 cktober 1906 en over-
leden te Gent, op 26 maart 1973.

Gestarkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

Gedenken we dankbaar het leven van moeder,
die zo onverwacht van ons is heengegaan en
danken we de Heer voor haar getuigenis on-
der ons. Als een trouwe echtgenote en goede
moeder heeft zezich voor haar gezin opgeofferd
Haar optimisme en levensmoed. en de liefde
van haar kinderen waren haar een steun in de
vaak moeilijke omstandigheden, waarin ze
leefde. Haar bezieling haalde ze uit haar diep
geloof en groot vertrouwen op God. Ze ver-
wachtte ncg veel van het leven, want ze was
nog heel kranig voor haar |eeftijd en interes-
seerde zich aan alles en nog wat. Met veel
moed liet ze zich dan ook opnemen in het
ziekenhuis, waar ze een heelkundig ingrijpen
diende te ondergaan. Helaas, wie had gedacht

dat haar einde zo nabij was. Maar ook nu ver-
trouwen we op God, de Heer van het Leven.

Dit is niet het einde, maar het begin van een
nieuw bestaan bij God.

Moge de Heer haar barmhartig zijn en haar
opnemen in zijn hemelse heerlijkheid.

Dierbare echtgenoot en kinderen, blijft me
gedenken in uw gebed & H.Mis. |k dank u nog
voor de liefde waarmee ge mij hebt omringd.

Dierbare moeder, broers en zusters, familie
en kennissen, moge God ons allen weer een-
maal samenbrengen in het Rijk van zijn liefde
en vrede.

Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wij danken U daarvoor van harte,

De families JACOBS, JANSSENS,
BAECKE en DE BLIECK.
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