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Ik vul aan in mijn sterfelijik lichaam wat aan "t lijdan
van Christus nog ontbreakt. Kol1,24,

VROOM AANDENKEN AAN

Emelie Janssens
weduwe van Frans Provost

geharen te Mere op 24 september 1912 en gadvruch-
tig overleden te Lede op 10 januari 1982

gesterk! door de Sacramenten der zieken

Lid van de Bond voor Gepensioneerden
Emelie is door het leven gegaan in eenvoud en noeste
zorg. Zij leafde voor haar gezin en de daglaak die God
haar toevertrouwde, De vele wisselvalligheden van 't
leven heelt 2ij met kristen geest gedragen, vooral de
pijn van harde scheiding vanhaar dierbare echige-
noot. Steeds vol moed is zij door het leven gegaasn tot
menselijke krachten begaven, In gebed entrouwe ver-
zorgde eucharistieviering vond zi) de steun en kracht
om het leven’op een schone en kristelijke manier te
verwerken, Moge zij nu voor altijd in de liefde van de
Heer geborgen zijn,

Dierbare kinderen en klsinkind, dank voor uw be-
kommernis en liefdevolle zorgen voor mij, Het leven is
en blijft een doortocht naar het eeuwige Vaderhuis.
Bij God wacht ons een yreugdevol weerzien, Vergeet
mij niet In uw gebed. Dierbare familie, dank voor uw
genegenheid mij betoond bij de beproeving. Beste
dank ook aan het verplegend persanesl voor de goed-
heid en de lieftdevolle zorgen

WWWw. Indexen.be

Albert Provost-Van Impe,
Alain Provost,

De families Janssens.
Provost,
De Brouwer.
Brewée,

danken om de blijken
van deelneming.

Drukk, Redant, Mere.
Begr. Van Der Heyden, Erpe-Mere.



