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Al wat ik bezat,
mifn hart,
mijn liefde en
mijn leven heb ik graag

Liefdevolle herinnering aan

Jacqueline JANSSENS

Weduwe van Robert Van Der Donckt (T 2000)

Geboren te Viierzele op 12 mei 1040
en in huiselijke kring overieden op & maart 2009,

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de liefde
van haar kinderen en kleinkinderen,
Lid van OKRA,

www. indeken be

voor miin gezin gegeven.

Lief moeke, lief méméken,

Je was net als een kaars,

Je bracht licht en vreugde bij leder van ons.

Je bracht warmte, elke dag opnieuw.

We konden steeds op je rekenen en niet in het minst je
zoetekes: de kleinkinderen,

Je was zo fier op hen! Zelfs toen je ziek werd,

wou je al je lijden en verdriet alleen dragen.

Je wou ons niet tot last zijn, jij wou immers alleen maar geven,
Maar plots werd je viammetje alsmaar kleiner en zagen wij
het zachtjes uitdoven.

Lief moeke, lief méméken wat zullen we je missen...

Maar weet dat diep in ons hart je viammetje altijd zal blijven
branden.

DAMK OMDAT JE ZO'N FANTASTISCHE MOEDER EN MEME
WAS. WEES NU VOOR ALTUD GELUKKIG SAMEN MET VADER.
Jje kinderen en kleinkinderen.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, uw woordje van
steun en troost, uw lief gebaar...
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