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Laat hem nu veilig thuiskomen
bif U, o Heer,

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Jozef-Charles JANSSENS

zoon van wijlen Theodoor en Marie TIMMERMANS.

Geboren te Gistel op 6 februari 1903
en er overleden op Witte Donderdag
4 april 1985, gesterkt door de heilige sakramenten.

Heel bewust heeft Charles

naar zijn dood toegeleeafd.

Hij voelde zijn levenskrachten verminderen.

Een paar weken terug, zei hij dan ook,

doelend op zijn nakend levenseinde;

ik ga binnenkort verhuizen,'’

En inderdaad, viugger dan we durfden vermoeden
heefl hij zijn intrek genomen bij Gad,

Als een tevreden en gelukkig man

is hij gestorven, stil en gelaten,

in dankbaarheid voor dat lange leven

dat hem werd gegund.

Zijn dankbaarheid ging vooral ook

naar Daniél en Rosa,

bij wig hij een tweede thuis had gevonden.

""Ze zorgen voor mij, beter dan

vele kinderen zargen voor hun eigen vader of moeder,™
Zo verwoordde hij zijn dank;,

enkele dagen voor zijn sterven.

En ook Virginie was hij bijzonder genagen.

£ij was de zon van zijn oude daq,

zo dikwijls gingen ze samen wandelen,

ze zorgde voor verstrooling en afwisseling,

ook tijdens de laatste moeilijke weken en dagen.

In gelovig vertrouwen heeft hij zich
aan Gods handen toevertrouwd,
Toen hi] de laatste sakramenten had ontvangen,
voelde hij zich gesterkt
en met een gerust gemoed zei hij:
"'t Iz nu al geregeld,
't is nu al in orde, "t is nu al voorbij."*

In stille eenvoud heeft hij geleefd,
gehecht aan zijn huis,

vergroeid met de Bruidstraat

en geliefd door zijn buren.

Hij was een man zonder complimenten,
zonder pretentie.

Ziin vreugde vonrd hij in zijn werk,

in zijn geliefde schildersstiel

en in de gewone dingen van elke dag.
Hoevesl jaren ook heeft hij niet

voor zijn oude moeder gezorgd,

in de stille hoop wellicht, dat dan ook anderen,
wannger het nodig was,

voor hem zouden zorgen.

Hij is niet bedrogen uitgekomen.

Geoede God en Vader,
laat hem nu ook delen
in uw vrede en geluk zonder einde.

Dani&l en Rosa VANTYGHEM-DELHAYE,
Virginie VANTYGHEM, zifn neef en nichlen ;

De families
JANSSENS - TIMMERMANS - VANTYGHEM

danken U
voor uw gebeden en blijken van deelneming.
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