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. O Maria, toon dat gij onze Moeder zijtl
# Gedenk in Uw vrome gebeden

de ziel van Mevrouw

MADELBINE JANSSENS

echtgenote van Mijnheer
Jozef Stevens

geboren te Kalken 16 april 1914 en er godvruchtig
overleden 2 gugustus 1942, gesterkt
door het sacrament der zieken en der stervenden

De Heer heaft mij verlost en geroepen tot het eeuwig
leven. Met vertrouwen en overgave isde dierbare
overledene ingegaan op de wenk van God, naar
hem toe te gaan voor esuwig, ook al moet dit ge-
beuren door de donkere poort van de dood.

Het is volbracht. Zo mocht de dierbare overledene
met O.L.Heer meebidden. Haar kruisweg was lang
en lastig en het offer van haar leven werd haar vroeg
gevraagd. Zonder klagen of morren heelt zij haar
lot aanvaard uit de hand van God. Regelmatig
mocht zij samen met haaroude wader O. L. Heer
thuis ontvangen, en daarin vond zij de kracht om de
last van hoar ziekte te dragen. Stilaan is haar ziel
geriipt tot het grote offer, en uit het gebroken en uit-
geputte lichaom is zij nu opgestegen naar de hemel
waar God haar in de eeuwlge rust vrede en geluk

. zal schenken.

Een goede moeder ging bij de almachtige God om
in Hem en door Hem voor haar echtgenoot en kind
te Zorgen.

Mijn duurbare echtgenocot, hard is de slag. De dood
heelt ons gescheiden maar onze liefde blijft. Draagt

%

zorg voor onze liefste Maria, voor wie gij nu een
vader en een moeder moet zijn.

Liefste kind, eert en helpt vader en nu moeder er
niet meer is, blijft zijn troost en steun in de harde
dagen. Zo wordt gif eens onze kroon bij de Heer.
Dierbare vader, zusters en familieleden, ik dank U
om alles wat gij voor mij gedaan hebt en nu voor
ons kind zultdoen. Vergeet myn ziel nietin uw ge-
beden, vooral gij mijn zuster die door uw roeping
zo dicht bij de Heer staar.

Blijft uw vertrouwen steeds stellen op de Heer, want
Hij verlaat nooit hen, die op Hem hun hoop stellen.
Tot weerziens in de hemel.

De familién

JANSSENS,
STEVENS,

badanken voor de blijken van deelneming en vuri-
ge gebeden in de zware rouw dis hen trof.




