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" Yerheerlijkt de Heer, weest blij, verhsugt u
en zingt '’ (psalm 98)

T

Dankbare Herinnering aan Mevrouw

Maria, Joanna, Louis Janssens
Onderwijzeres.
echtgenote van de Heer V¥illy Yan den Hende

geboren te Overmere op 7 november 1938 en er
godvruchtig overleden op 5 januari 1987. Ge-
sterkt door het H., 5akrament der zieken en de
Pauselijke Zegen. Lid van werschillende god-
vruchtige genootschappen.

Overeenkomstig haar laatste wens heeft moa-
der de dagen van Kerscmis nog in ons gezin door-
gebrache. In de vroege morgenuren na het feest
van Driekeningen is haar ziel ten hemel opge-
gazan om God de hulde van haar rijkgevuld kris-
telijk leven aan te bieden.

Dat leven was doorzond met de dankbare
vreugde en liefelijke goedheid van haar hart die
glansde op haar gelaat klonk in haar stem,

Als oudste geboren in 2en mooi gezin heeft ze
van kindsheen af een |evendige bezorgdheid
voor anderen aangevoeld en altijd is ze bekom-
merd gebleven om de eensgezindheid en samen-
werking in de familie. Tijdens haar lange lijdens-
weg bleef ze ons allen moed inspreken, gelovig
vertrouwend dat Gad haar als een goede Yader

door alle duistarnis heen naar "t velle licht zou
leiden. Zelfs in de pijnlijkste momencen zette
ze richzelf achteruic en bleef ze in de eerste
plaats bezorgd om haar gezin, de familie, de
vrienden en kennissen.

Haar leven en werken was gericht op 't geluk
van haar echtgenoot en kinderen. In haar ruim
moederhart was echter ool nog plaats voor an-
daren, allerserst voor de leerlingen uit haar klas
van wie ze zoveel hield. Ook in de parechie
werkte ze aktief mee, Hoe graag zong ze de hoog-
mis met het parochiekoar. Hoewel zwaar ziek,
kwam ze enkele weken geleden nog naar de
avondrepetitie en vroeg ze enkele liederen van
vreugde en dank te zingen,

Het psalmwoord " Weest blij, verheugt u en
zingt ' mag als een kenspreuk geschreven wor-
den boven haar verdienscelijk leven op aarde en
klinkt als de aanhef van haar ceuwige lofzang
voor Gods troon,

danken u voor de blijken van

deelname in hun rouw en om

de steun uwer vrome gebeden
De families: Janssens, Yan den Hende, Thijs en

Luychksx.

druk. erik d'hcoge
Rouwleiding Tackaert Kouter 48 9140 Zele



