Sylvain Janssens

Geboren op 07-09-1904 te Sint-Lievens-Houtem
Overleden op 18-06-1990 te Sint-Lievens-Houtem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Lieve echigenote,

het doet pijn zo plots afscheid te moeten
nemen van u die mij zo dierbaar zijt. Ik
dank u voor de oprechte genegenheid waar-
-i- mee gij mij zo gelukkig hebt gemagzkt. Ik

ben zo fier op onze kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Mogen zij zich nu
eonsgezind rond moeder scharen en zorg
dragen voor elkaar, zoals wij het hun heb-
ben voorgedaan.

DE HEER Lieve Moeder, Maria,

spreek nu ten beste voor uw trouwe dienaar
Sylvaln JANSSENS bij Jezus, uw zoocn en onze Lieve Heer.
echigenoot van Mevrouw

Clarisse VAN VRECKXHEM

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden,
je hebt je als een moedig man gedragen.

Tat nagedachtenis azn

geboren te Sint-Lisvens-Houtem
op 7 september 1304 en er overleden
op 18 juni 1930,

Begeleid door de gebedsn van onze Moeder

Mevrouw Clarisse VAN VRECKHEM, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

de H. Kerk.

.

Vader,

niettegenstaande de hoge ocuderdem die God
U schonk zijn we toch diep bedroaid om uw
heengaan. Wi zijn U dankbaar voor alies
wat U gedaan hebt om ons, uw echigsnole.
uw kinderen, kleinkinderen en achtarkiein-
kinderen, ruime kansen te geven om voor-
uitgang te maken in hat leven en gelukkig
te zijn. Wij beseffen nu meer dan ooit hoe
hard gij gewerki hebt en hoe moedig gij de
jasten van he! leven hebt gedragen.

Dank u, vader, om alles.

De families JANSSENS, VAN VRECKHEM,
DE KERPEL en RASSCHAERT,

danken U woor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

jaiaanminihi —-

St-L-H.

Bear. en crem. Van Dorpe-Pluym,
Druk. De Moor-Landrieu, St-L-H.
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