Emiel Kimpe

Geboren op 29-05-1911 te Moere

Overleden op 10-09-1988 te K oekelare-Zande
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Gedenk in uw gebeden
DE HEER
EMIEL KIMPE

Echtgenoot van Mevrouw
STEFANIE DEPOORTER

geboren te Moere, de 29 mei 1911
en godvruchtig overleden te
Koekelare-Zande de 10 september 1988.

Mevrouw Stefanie Kimpe-Depoorter,

Joris en Jeanne Kimpe-Foré,
Lucien en Maria Casier-Kimpe,
Rolandt en Rita Plyson-Kimpe,

zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

De families Kimpe - Depoorter en
Hollevoet - Vandenauweele,

danken U om uw gebeden
en deelneming.

Als een dief in de nacht kwam de dood
reeds lang verwacht,

Emiel beminde de mensen en zijn beest-
jes. Van de morgen tot de avond, begaan
om iedereen aangenaam te zijn en dienst
te bewijzen, vergat hij niet, intussen te
denken aan de Gever van al het goede
en Hem ervoor te danken.

Liever gevend dan krijgend heeft hij ge-
lukkig geleefd.

Moge de Heer hem belonen voor zijn lief-
devol, begrijpend, mild en werkzaam leven
en voor zijn toewijding voor zijn Volk.

Liefste Vrouwtje, gedurende veel moeilij-
ke en nog meer mooie jaren mochten we
samen leven.

Danken we de Heer. lk dank u voor uw
nooit aflatende steun en genegenheid.

Beste kinderen, u ook mijn beste dank.
Blijft steeds verenigd, omringd Moeder nu
nog meer met uw liefde en volle toewij-
ding.

Liefste Vader, blijf ons helpen.

Wij bidden voor u; zo zijn we steeds ver-
enigd, «Want Hem behoren we toes».
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