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Julienne Kinnaert
Weduwe van de heer Joseph De Moerloose

Geboren te Sint-Amandsberg op 25 september 1912
en overleden in Hof Ter Linden te Evergem
op 28 april 2011.

De familie dankt U oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van medelaven.

www, Indeken.be

In paradisum deducant te angeli

De laatste weken heeft moeder ongemerkt afscheid
van ons genomen en is rustig van ons heenge-
gaan, dankbaar voor allen die haar hielpen en lief
hadden. Ze was een eenvoudige, maar fiere vrouw,
opgegroeid in een arbeidersgezin. Al haar zorg en
aandacht ging naar haar gezin en later naar haar
kleinkinderen en achterkleinkinderen, met wie ze
trots meeleefde en die haar talrijke momenten van
intense vreugde bezorgden. Maar ze werd ook niet
gespaard van tegenslagen, vooral de vroege dood
van haar dochter Georgette kon ze moeilijk ver-
werken. Na de docd van haar man Joseph, voor
wie ze 61 jaar lang een zorgzame echtgenote was,
bleef ze alleen thuis wonen. Geleidelik namen haar
krachten af, zodat ze hoogbejaard twee jaar gele-
den noodgedwongen verkaste naar Hof Ter Linden
in Evergem, eerst in haar eigen serviceflat en twee
maanden terug in het *Hotel". Toch is haar dood
nog gekomen als een pijnlijke verrassing en laat ons
in droefheid en leegte achter. "Moeder® voor je kin-
deren, "Oma" voor je kleinkinderen, "Kieine Oma*
voor je achterkleinkinderen, je laat een plaats in ons
hart leeg. We zijn dankbaar voor wat je voor elk van
ons hebt betekend. Vergeten doen we je nooit. Als
je dat maar weet.









