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Overleden op 30-07-1975 te Gent
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«Mijn broeders zijn zij, die het woord van God
horen en er naar handelen.» {Lukas 8, 21.

1.

Tot de vreugde van het Vaderhuis is
teruggekeerd de ziel van de Heer

AUGUST KINT

weduwnaar van Mevrouw

ZOE REYNIERS

geboren te Nazareth, de 21 januari 1907 en
overleden in 't A Z. te Gent, op 30 juli 1975.

Gestarkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen. )
Lid v'd bond der kristelijke gepensioncerden

Het onverwacht heengaan van August is een
droeve verrassing geweest voor zijn talrijke
vrienden. Ze waren zo gewoon hem altijd
bezig te zien, ze zochten zo graag zijn gezel-
schap omwille van zijn opgeruimd en vriende-
iijk karakter.

Hij is een naarstige werker geweest die er op
zijn boerderij alles wist uit te halen om zijn
schoon gezin een behoorlijk en aangenaam le-
ven te verzekeren. Te vroeg, helaias, moest hij
de steun van zijn geliefde echtgenote missen,

maar moedig zette hij "t werk voort en mocht
de dankbare hulp en zorg ervaren van zijn kin-
deren die zozeer van hem hielden.

Van de enkele jaren rust die hem zijn gegund
geweest heeflt hij waarlijk genoten; in zijn fris
ingericht huisje was hij een gelukkig man,
Altijd is hij een trouwe kristen gebleven, die
het woord van God beluisterde emernaar heeft
gehandeld. Zo is hij nu door de Heer |ezus als
broeder verwelkomd en binnengeleid in de
eeuwige vreugde van Gods leven.

H.Maria, ten hemel opgenomen, bid voor ons

Uw desglneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde averledene,

Vi danken U daarvoor van harte,

De families KINT, REYNIERS,
MAEBE en DE MAERTELAERE.
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