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Toen zag ik een nieuwe hemel

&n e8n nieuwe carde,

want de eerste aarde was verdwenen,
(Openb. 21, 1)

-

Dankbaar herinneren wij

Petronella KLAASSEN

echtgenote wvan Adrianus WUITS

geboren op 14 oktober 1901 te Halsteren
godvruchtig heengagaan op 15 december
1981

Wat reeds lang gevreesd kwam doch nog
onverwacht, maar niet onvoorbereid, want na
ean strijd in zichzelf, heeft moeder zich vol
overgave bi] Gods beschikking kunnen neer-
leggen. Voor haar en voor ons was haar
heangaan een bavrijding van wereldse din-
gen, een stap naar een beter leven, waar
ze de laatste jaren zo naar verlangde.

Het wvalt voor ons wel moeilijk om «dank =
te zeggen wanneer moeder uit je midden
wordt ganomen.

Vooral omdat 2zij eenvoudig — echt en
recht naar het hart was. Zij kende de

angst, maar sloeg niet op de vlucht, zij
oeloofde door en door, en daarom pani-
keerde zij niet, maar leefde verder dan
haar dood, een mens op Gods maat...

Moeder is heengegaan zoals het de bedoe-
ling van de Schepper moet geweest zijn :
Innerlijk rijp en wvolgroeid.

Haar heengaan was als een orgelpunt na
een uitgebloeid aardse leven,” zoals dit ge-
beurt in heel de schepping. Leven is lang-
zaam sterven, en sterven is een overgang...

Dank omdat er handen zijn om vast te grij-
pen, mensen die luisteren met een hart dat
meevoelt, met voetsn die een weg en omweg
willen meagaan. Mensen hun lot is aan elkaar
gebonden, in goeds en kwade dagen.

Daarom kan de herinnering aan moeder
nooit worden uitgewist,

Wanneer gij afscheid neemt wan moeder
treur dan niet, want wat je diepst in haar
bemint, kan Klaarder zijn wvoor u bij haar
atwezigheid, zoals de bergbeklimmer de berg
duidelijker ziet vanuit de vlakie..,

Wij zijn dankbaar voor uw
gemeend en hartelijk meeleven.
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