Adolphine De Koninckbroeck

Geboren op 25-08-1896 te Sint-Lievens-Houtem
Overleden op 05-12-1978 te Zottegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

«Ten Paradijze geleiden U de Engelen. »

-t.

GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
MEVEOUW

Adolphine DE KONINCKBROECK

Weduwe van de Heer
Oscar MEULEMAN

geboren te Sint-Lievens-Houtem, op 25 augusms 1896
en gadvrechiie overleden in de Dokrer Gotfaertsklinick

te Zottegem, op 5 december 1978.

Gesterkt deor de H. H. Sakramenten der zieken en de

Pauselijlke Fegen,

De dood is een myseerie, maar de dood is cen feit :
geen mensenhart weotr er gan. Afecheid nemen doet
aldjd pijn. Onze goede moeder ging heen. Schoon heeft
zij geleefd. Als goede entrouwe echtgenote en moeder
leefde zij niet wvoor zichzelf maar voor haar man en
haar kinderen. In moeiliike tijden heeft zij eenschoon
gezin groorgebrache, Viengde sn droefheid heeft zij ge-
kecd, en her leed dar haar te beurt viel was soms hard
om dragen. Vooral het heengaan van een dierbaar kind
beeft haar steck hart gebroken, Heer Geod, wif danken
U om het leven van coze goede moeder : om haar
voorbeeld van geloof, moed en sterkee. Wij bidden17:
beloon haar voor al het goede dat zij hier op aarde

heeft gedaan.

Goede Kinderen en Kleinkinderen, veel dank ben ik
T werschuldigd om al de liefde en de zorgen, vooral
op het einde van mijan leven, Mope de Heer U lonen.
Samen mer vader bid ik woor U allen. Blijf mij ge-

depken in uw gebeden,

Dierbare Familie en Kennissen, gedenk mij in uw

gebeden, Heee, geef haar de ecowige rust

Hr & Mw Remi DE ROECK-MEULEMAMN, kinderen en kleinkindecen,

Hr Georges DE GRAEVE-MEULEMAN en kinderen,

Die families DE KONINCKBROECK, DE COCKER en BOGAERT,

Hr & Mw Jozef DE MEYER-MEULEMAN en kinderen,
Hr & Mw Alfons MEULEMAN-DE GUSSEM en kinderen,

Hr & Mw Bemi LAGAERT-MEULEMARN,

gevoelig voor de bliken van deelnemiong io huo

rouw, danken U oprechr.

Begrafenisondern. Marc Lamiroy, Sint-Lievens-Houtem,

OFUEN. DE MIEMAELER, BINT-LIEVENB-HOUTEM.
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