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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Isabella KOOLEN

weduwe van
Jacobus JANSEN

geboren te Ossendrechf, 3 April 1856 en aldaar
overleden 20 Juni 1939.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

De zoetste vertroosting, die men in het
graf medeneemt, is het getuigenis, dat
men eene onberispelijke echtgenoote, ee-
ne teedere en liefdevolle moeder geweest
is, en aan de kinderen degelijke begin-
selen en christelijke deugden tot erfenis
nalaat. H. Franc. v. Sales.

O Maria, goede Moeder, gij zijt de
gelukkige ster, die ons geleidt in de ha-
ven der eeuwigheid. H. Alph.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen,
weest mijne navolgers van Christus, ‘ge-
liik ik het was. Zijt in woorden en da-
den waarlijk katholiek en godsdienstig,
want God alleen kan ons het ware geluk
geven. Gedenkt mij in uwe gebeden en
denkt aan de zorgen, die ik voor u ge-
had heb.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

R. 1. P,






O GOEDE EN ALLERBARM-
HARTIGSTE JEZUS sanzie mi|
hiar whir uwe voeien nacerge
knisld. Ik Bid en smeek U, il
het vurigste mipner Zisl, van in
mijn hart lavendign gevoelens
van Geioof, Hoop en Lisfde 1
printen alsosh eon wasr leed-
wezen over mine ronden en
het vasl voornamen ven mij
te betersn; terzeffdertyd aan.
schouw ik in mijn eigen mel
dieps sandosning en groote
drowfheid Uwe wijf wonden,
terwil & wher mijne oogen
houds, o gosds Jerus, hefgesn
U reeds de profest Davidvan U
zelven desd z8ggen - ¢+ Zij
Rabbenmine handen en voelen
doorboord e al mine been
doren getelt. s Vel afil.

0 MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID !

Zoel Hert van Jezus, wees mijne liefde






