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El‘lz Heer, blijf bij ons,
‘ ‘ ook als het avond is.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

GUSTAAF LAUWAET

echtgenoot van Mevrouw
ALIDA BUERMS

geboren te Uitbergen op 11 maart 1939
en door ongeval overleden

te Dendermonde op 4 november 1981,
gezalfd met het H. Oiiesel.

In volle herfsttijd, maar in de zomer van zijn
leven is Gustaaf plots ontrukt aan de liefde
van zijn huisgenoten en familieleden.

Als vertegenwoordiger was Gustaaf uiteraard
veel op de baan... wainig thuis... en had hij
een zeer onregelmatige dagorde.

Maar hij ging op in zijn werk, ook al eiste
dat van hem soms zware inspanningen, zelfs
ten koste van zijn gezondheid. Want zoals
iedere mens had ook hij ten minste evenveel
behoefte aan rust... als aan voedsel.

Maar de zakenwereld is hard en de concur-
rentie onbarmhartig : ook hij moest zich dik-
wijls schikken naar de wensen van de men-
sen ; want de klant is nog altijd koning.

Ook al moest hij soms lange en moeilijke
besprekingen voeren tot laat in de avond —
of zelfs tot vroeg in de morgen — toch bleef
hij steeds vriendelijk, gedienstig en ten min-
ste uiterlijk kalm.
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Omdat hi] noodgedwongen zovesl wvan huls
moest zijn, was hij des te huiselijker, wan-
neer hij in het week-einde niet op de baan
moest. Dan kon hij zich uitleven in zijn gezin,
praten met de geburen of samen met vrouw
en kind op bezoek gaan bij de familie.

Aan dat meestal rusteloze bestaan is nu plots
een einde gekomen.

Zijn dood betekent voor Alida en Els een
zware beproeving... en een niet op te vullen
leemte in hun leven.

Maar als gelovige mensen weten zij dat ook
de dood geen scheiding betekent voor men-
sen die altijd veel van mekaar hebben ge-
houden.

Moge ons gelovig gebed wvoor hen, voor zijn
moeder, zusters en broeders, voor al zijn
familieleden en wrienden een blijk zijn wvan
diep medeleven en een blijvende steun ; en
voor Gustaaf, die zich hier nooit rust heeft
gegund, een oprechte bede tot de Heer, dai

Hij deze goede echtgencot en vader spoedig
moge opnemen in de eeuwige vreugde.

De families LAUWAET, BUERMS,
DE THAEY en SAMSON

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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