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"|k ben de goede herder; |k ken de mijnen
en de mijnen kennen Mij... en Ik geef mijn
leven wvoor de schapen.'” (Jo. 10,14}

t

VROOM AANDENKEN AAN
JUFFROUW

Maria LAUWAET

Geboren te Zele op 5 november 1900 en
ovarleden in de Kkliniek Maria Middelares te
Gent op 14 maart 1974, gesterkt door de ge-
nademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Van sen wijze, flinke vrouw, spreskt de bij-
bel met lof over haar werkzaamheid, haar
wijs en vooriitziend beraad, het meevoelen
met de nood van anderen en da bereidheid
om daar te helpen. Bij deze lofwoorden uit
het boek der Spreuken mogen wij wel aan
onze dierbare overledzne terugdenken.

Ze was nog een kind toen ze bij oom en
tante werd opgenomen waar ze een echt
goede thuis vond. Die warme genegenheid
maakte haar zo gelukkig dat zij er altijd
dankbaar om gebleven is. Bij het vroegtijdig
overlijden wan tante nam ze veel van haar
zorgen voor de huiskring over. Ze vond be-
hagen in die huiselijke bezigheden, want ze
werkte graag en verkoos de stille terugge-
trokkenheid boven de drukte en het rumoer
van de straat. Altijd en gelijk waar, heeft

ze zich gelukkig gevoeld in het gezelschap
van haar huisgenoten.

Aan dit verdienstelijk leven is onverwacht
een einde gekomen : na een kortstondige
Ziekta Iz onze geliefde overgegaan naar het
ge&uk in de heerlijke thuis bij de Goddelijke
adar,

Dierbara Familisleden, ik blijf u dankbaar
voor de trouwe liefde welke ik bij u mocht
endervinden vanaf mijn kinderjaren tot op
dit uur waarin de Heer mij t®t zich riep.
Door onze wederzijdse liefde en gebed blij-
ven wij in God verenigd en hopen wij vast
a3n3 voor eeuwig weer gelukkig samen te
zijn.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.

De families
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danken U woor de blijken van kris-
teliike deelneming In hun rouw.

n.v. drukkerij herma, kalken



