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Engelen des Heren, komt bem tegemost, onrvangt thine
ziel en brengt ze naar het aanschyn van de Allerboogsta.

Cedenk o Uw vroom gebed en H Misoffer da zial van
Mijobheer

Ludovicus Huybrecht LAUWEREYS

echilgencot van Mevroow
Anna Cornella VRINTS
Lid van de Bond van bet H. Hart,
Voorzitter van de Kerkfabriek van Pulle,

) geboren te Pulle, de 15 februad 1884,
aldaar godvruchtly overleden, da I7 november 199,
gesterkt door
al de genademiddelen van onze Mosder de H Kerk
en van de Pausalyke Zagen “in articulo morts,

Eenvoudig en oprecht van harte, God vrezend;
bewandelde hij standvastig de wegen des Heren
en stierf in vrede de kostbare dood der recht-
vaardigen, die het einde is der aardse ellende,
het begin van het ware, eeuwige leven ea de
overgang tot het volmaake geluk.

Diep in zijn hart droeg hij een overtulgende
godsdienstzin en al wat hij op zijn levensweg
ontmoette, beschouwde hij in bet licht van het
heilig geloof.

Hij ging langs rechte wegen. Zijn woord was
doordacht en oprecht, kwaad sprak hij van nie-
mand : daarom telt hij niets dan vrienden.

Geliefde echtgenote en dochter, en bloedverwan-
ten, ik verlaat U in rouw. De onvoorbereide
dood moet men vrezen : mijn Rechter moche ko-

men.
Ik vraag U niets dan uw gebed en uw schoon

godsdienstig leven,
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
Qnbeviekt Hart van Maria, wees mijn heil.

Diep getroffen woor de blyken van
deslneming in rouw en gebeden

danken U van barte

Maviouw Louis LAUWEREYS-VRINTS,
~  Julirouw Maria LAUWEREYS,
De Familien LAUWEREYS en VRINTS.
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