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Hoe goed moet God wel zijn, dat Hij ons
zulke moeder gaf.
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BIDT VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
MARIA LAUWEREYSSENS

Weduwe van de Heer
GERARD, FLORENT, LEO VAN BOUWEL

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen;
Geboren op 30 oktober 1885 en overleden
op 7 maart 1972,
Gesterkt door de genademiddelen
van de H. Kerk.

Moeder is van ons heengegaan, heel rustig,
stil en bescheiden, zoals ze geleefd heeft. Vol
liefde, toewijding en zelfvergetenheid heeft ze
zich onverpoosd ingezet voor haar gezin en haar
taak als echtgenote en moeder steeds met over-
gave behartigd, eenvoudig en plichtsgetrouw.

Haar leven was een voortdurend verlangen
om goed te zijn en goed te doen aan ieder die
ze op haar levensweg mocht ontmoeten. Met een
kiese fijngevoeligheid en vol attentie kwam ze
iedereen tegemoet. Haar kennen was dan ook
van haar houden.

Dank, Heer, voor dit schone leven dat U ons
hebt gegeven. Dank, Heer, voor deze toegewijde
moeder en neem haar op in de esuwige vreug-
de, die Gij uw getrouwen hebt bereid.

De liefde van God ondervond zij door de
zorg, die men minzaam aan haar gaf; de over-
vlioed van die liefde mag zij nu voor immer ge-
nieten,

Vragen wij ook in dit Eucharistisch samen-
ziin de kracht om ons menselijk leed in gelovige
overgave om te zetten en met haar voorbeeld
wvoor ogen te blijven volharden in de hoopvolle
verwachting van een gelukkig weerzien.

DE FAMILIE DAMNKT U

VOOR UW DEELNEMING

AAN DE UITVAARTVIERING,

VOOR UW GEBEDEN EN MEELEVEN.

Drukkerij Van den Bogaerd, Putte Tel. 64.22.13
C. HAAST, begrafenissen, Kapellen Tel. 64.20.62



