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"Wader in uw handen beveel ik mijin Geest”.

t

EID VOOR DE HEER

Michel MABILDE

cchifFenocot van mevrouw
RACHEL LEENAERT

gcboren te Zonnegem, op 2 januari 1912 en
godvruchtig overleden in het Academisch
Ziekenhuis te Gent, op 20 juli 1975, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Lid van de Bond van het Heilig Hart,

Menselijk bekeken heeft Michel de strijd
tegen de ziekte, die ons allen bhedreigt, ver-
loren. Maar hij stamt uit ecen christelijke
familie, die stevig aan God en kerk verbon-
den is. Daarom zijn ze er zeker van dat
God hem in zijn Vaderhanden opneemt.

Ook wvoor deze rustige, zachte, huiselijke
man was het meer dan een traditie, en dat
heeft hi] met overtuiging doorgegeven aan
zijn kinderen. Toch is het wel een pijinlijke
omstandigheid dat hij naar cen nieuwe wijze
van bestaan is overgegaan, zo kort voor het
geplande huwelijkk van zijn jongste kind, als
het ware de bekroning van zijn opvoedings-
taak. Maar ook nu bewaren zij de christelijke
hoop, die ons allen moet kenmerken.

De laatste jaren werkte hij getrouw tussen
de bloemen en de planten. Nu zij, midden
deze zomer in volle bloei staan, wordt hij
geplukt en rijp bevonden door de Eeuwige
Zon, die de ganse schepping met het kroon-
stuk de moens doet openbloeien. Die gedach-

te maakt de kindersn bereid hun goedc moe-
der liefdcvol te blijven omringen.

Wij danken U, Almachtige God, voor het
waardevolle leven van Vader en bevelen
hem hij U aan in het gched wvan allen die
hem hebben gekend.

T

Mevrouw Rachnel LEENAERT,

De Heer en Mevrouw Hedwig MABILDE-
BUSSAFR ¢n zoontje Christophe,

D2 Heer en LMevrouw Wilfrisd MABILDE-
STEVENS,

Juffrouw Claudine MABILDE en verloofde
Hubert LUYPAERT,

De families MABILDE, LEENAERT, VAN-
DERBIEST, THIENFONT, DE VUYST,

danken U oprecht voor de blijken van innig
medevoelen,

Drukkerij : G, Haesebeyt & Zoon - Balegem.



