Irma Machtelinckx

Geboren op 21-04-1938 te Oombergen
Overleden op 18-08-2002 te Oombergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?
Aust nu maar, e strijd is gestraden

Je hebt hel ontzettend moedig gedaan.

1.

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN
MEVROUW

Irma MACHTELINCKX

echtgenote van Philemon DANCKAERT

Geboren te Oombergen op 21 april 1938
en in bijzijn van familie en vrienden er overleden
op 18 eugustus 2002,
gasterki door de ziekenzalving.

Medestichtster van bouwmaterialen Danckaert

De familie dankt u voor uw aanwezigheid
en blijken van medeleven.

Mama, wij zijn zo fier op jou.

Je was een uvitzonderlijke, sterke vrouw. Je hale
leven stond in hel teken van geloof, liefde en
dienstbaarheid. Je hislp waar je kon. Je gast-
vrijheid kende geen grenzen, ledereen was wel-
kom en van elk samenzijn maakte je@ een feest.

Ook Stijn en Evelien waren niet bij jou weg te
slaan. In Oombergen konden ze spelen, ravotten
en hun fantasie de wvrije loop laten. Kijk maar
naar wat Stijn allemaal getimmerd en geknutseld
heefl. Telkens weerklonk de vraag: '"Oma, mogen
we blijven slapan 7'°. Hun laatste knuffels zullen
wij nooil vergetan.

Je wou zo graag bij ons blijven. J& vochl zolang
je kon : bijgestaan door je familie en vrienden
die je esn bezoekje brachten, steunden en moed
inspraken. Maar deze strijd was niet te winnen.

Je handen hebben woor ons gewerkl. Je hart
heeft voor ons geklopl. Je ogen hebben ons tot
hel laatsi gezocht. Dank je wvoor alle warmte en
genegenheid die je ons hebl gegeven. We zullen
je heel erg missen. Maar eens, zo geloven wij,
zien wi] elkaar terug.
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