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Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Jenny MADDELEIN
echtgenote van De Heer Gerard STROOM

Geboren te Woumen op 16 juni 1939 en overleden te
Roeselare op 9 december 1995, gesterkt door de Heilige
Sacramenten der zieken.

Lid van de KVLV

Jenny,
Omringd door degenen, die je heel je leven in je liefde
gekoesterd hebt, ben je stil heengegaan.

Je was voor mij een geweldige vrouw. Je stond steeds zo
heel dicht bij me. Je grote levenswijsheid, je onafgebroken
enthousiasme, je begrip voor al wie je liefhad, maakten me
elke dag zo gelukkig. We begrepen elkaar met weinig
woorden.

Samen hebben we hard gewerkt aan de toekomst van ons
gezin. Samen hadden we nog zoveel plannen, het heeft niet
mogen Zijn...

Maar wees gerust, ik zal ons levenswerk verderzetten, het
geluk van onze kinderen en kleinkinderen blijft mijn groot-
ste bekommernis.

Mama,

WWaarom ben je zo vroeg van ons heengegaan? |e was voor
ons altijd het grote voorbeeld. Steeds konden we bij jou
terecht, nooit was er iets teveel gevraagd. Wij konden nog
zoveel van jou leren. Je was groots in je eenvoud en warme
liefde!

Samen met papa maakte je ons gelukkig. We blijven je
herinneren als een sterke, zelfzekere moeder en dit in alle
bescheidenheid. Het gelukkigst was je wanneer je ons allen
thuis samen zag, |e zorgde voor een knusse sfeer en lekker
eten. Aan tafel was het altijd gezelligheid troef. Er werd
voluit gepraat. Je had je eigen mening maar respecteerde
ook die van een ander...

Milan, Yana en Valerie waren je grote trots. |e vond het zo
fijn hun oma te zijn.

We zullen papa steunen en zoveel mogelijk helpen, zodat
zijn verdere leven aangenaam en zonder zorgen zal ver-
lopen. Je grote moederhart zal altijd in ons blijven kloppen.

Waarom toch moest die vreselijke ziekte jou treffen?
Door je sterke wilskracht, hoop en diepe geloof bleef je ze
een tijdlang de baas. De vele weken in het ziekenhuis waren
niet eenvoudig. Je bent nog heel even thuis geweest. De
lange strijd is gestreden, jouw levensweg is ten einde, maar
onze liefde voor jou zal nocit een einde kennen. Sterker
dan jouw afscheid zijn al onze mooie herinneringen!

Daarom met weinig woorden maar uit het diepst van ons
hart: «Dank je voor alles Jenny, mama, oma... we houden
zoveel van je!ln



Danken U voor de blijken van medeleven:

Gerard STROOM,

Patrick en Caroline STROOM-BLONDEEL,
Marnick en Hilde STROOM-VERSTEELE,
Filip en Nancy LEFEVER-STROOM,

haar kinderen;

haar echtgenoot;

Milan en Yana STROOM,
Valerie LEFEVER,
haar kleinkinderen;

Maurice en Odette (1) MADDELEIN-
COPPENOLLE, haar vader;

De families MADDELEIN-COPPENOLLE en
STROOM-DEPLA.

Begr.-Fun. Cornelis bvba, Diksmuide, 051/50 00 44
Druk Desmyter byba, Diksmuide, 051/50 00 62
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