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O, Heer, Uw H. Wil geschiede !
+ BID VOOR DE ZIEL VAN

LILIANA MAERE

teergeliefd Dochtertje van
Mijnheer en Mevrouw MAERE

geboren te Brussel, den 10 Juni 1933 en
met een engelachtige verduldigheid over-
leden te DBottelare, den 24 October 1940,

Versterkt door de H.H. Sacramenten der
Stervenden.

O, Heer, Gij hadt ons dat lief doch-
tertje gegeven voor ons geluk, Gij vraagt
het weer, wij geven het U terug zonder
morren, maar met het hart van droef-
heid overstelpt roepen wij U toe : « Uw
Wil geschiede op aarde als in den He-
mel ».

Noch de kunst der geneesheeren, noch
de verlanzens harer duurbaren, noch de
bijzondere lichamelijke zorgen waren bij
machte haar de gezondheid weer te ge-
ven, niettegenstaande dit alles dank ik
al degenen voor hun toewijding en ge-
nezenheid gedurende mijn laatste dagen.

Beste Ouders, Broerke en Familieleden,
troost u over mijn vroegtijdig heengaan,
ik zeg u geen vaarwel, maar tot weer-
ziens in den hemel. Laat u door deze
onverwachte scheiding niet teneerslaan,
maar heft uw oogen naar Gods rijk,
waar uw duurbare met haar zusterken
Cecile vwverblijft, daar geef ik u weder
door mijn gebeden wat gij voor mij
hebt gedaan.

Zoet Hart van Maria, wees mijne =za-
ligheid. (300 d. afl.)






