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.. Haar,

laat ons thuis komen
in het kand

waar uw eeuwig Licht
ong wacht '

Dankbaar gedenken wij de
Heer Hector MAERTENS

wediwwnaar van
Mevrouw Maria-Marguerite BEKE

geboren te Torhout op 3 februari 1892

door de Vader opgenomen in zijn eeuwig Licht
op Kerstavond 1983

gesterkt door de ziekenzalving.

De families Maertens, Beke,
Verplancke en Vanhoutte

danken u
voor uw gebed.

westlandiadruk torhout
Begr. ond. Romme|aere Luc, Torhout

. Een gewone goede vader,
dat is onbataalbaar "' (B.z.n.)

Zo hebben we je gekend, vader :
stil-eerwoudig, maar wijs ;

zwijgzaam en bescheiden,

maar graag bi] het volk,

Met kranigheid en groot vertrouwen

heb je, samen mat moeder — in lief en leed —
zo hard gewerkt voor je gezin.

Je leefde sober en tevreden

en nam de dagen zoals ze kwamen.

Je wist de zorgen te verwarken

met geduld en christelijke levensmoed.

Je maskte .. gelukkig zijn "' niet ingewikkeld -
ia leerde ons de vreugde van de échte dingen
en de grote waarde van het kleine,

Bi] jou mocht iedersen zijn

wie en wat hij was !

Was het om dia grote vrede-lievendheid

dat God je riep op dia stille Kerstavond,

in fe eigen rustige woning,

omringd door je dierbaren 7

De pijn omdat je ons ontvalt

wordt een dank om de gave

van een goede en wijze vader,

om je hoge leeftijd,

om je schone levensavond

in het licht van Gods eeuwige Kerstvrade.
Blijf ons nabij, vader en moeder,

samen met al onze overleden dlerbaren.



