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BID GOD TOT LAFENIS DER ZIEL VAN

De Heer JULIEN MAERTENS

echtgenoot wvan

Mevrouw LAURA JONCKHEERE

geboren te VLADSLO op 10 juni 1928
en er haaslip overleden op 11 okiober 1967,
vourzien van het H. Oliesel

HEER, we blijven staren naar de scherven van ons
verbrijzeld geluk !.. We vinden geen woorden, maar
voelen zo diep de leemte aan in onze harten en in ons
huis, nu hij is heengegaan die ‘'n milde straal was van
Uw goedheid. We begrijpen niet, maar we geloven dat
het mysterie van het lijden een mysterie is van Ulw uit-
verkiezing. Naast zijn edelmoedig offer, willen wij ook
ons offer brengen...

Mijn allerdierbaarste Echigenote, zo graag had ik u nog
gezegd dat ik zo zielsgelukkig was naast u. Doch ook
al zwijgend heb ik u in mijn leven zoveel gezegd. Tk
weet dat gij zult begrijpen zoals gij het altijd begrepen
hebt... De grootheid van mijn leven, de eenvoud en de
simpele goedheid ben ik verschuldigd aan de verbazend
grote moeilijkheden welke we scamen gedragen hebben.
En God alléén kent die: Hij., die onze harten door-
schouwt. Uw liefde voor mij was altijd méér geven dan
krijgen : meer offer dan genol. Heb dank! Tk weel dat
ge nu evenveel zult lijden als ge bemind hebt! En toch
mag ik u zeggen dat ge eerst waarlijk begint te leven
wanneer ge iets méér bemint dan het leven | Kom, de
scheiding is maar tijdelijk. De kleinste stonde geluk van
ons al te korttijdig samenzijm wordt betaald met
ecuwigheidswaarde. In ons viees zullen we God zien.
Moge die onthechting u diepe vrede doen smaken.
Vaarwel, tot in de Hemel!

Mijn inniggeliefde Kinderen, ik heb nog geen mens ge-
zien, die met zijn leven iets van belang deed zonder
dat er droom was in zijn jeugd. - Die droom van u

weze: goedheid en liefde fe strooien romdom w.” Leert van
uw vader eerder op anderen te denken dan op u-zelf,
Hebt zorg voor uw geliefden, die cok de mijne blij-
ven. lk vertrouw ze u toe. Ik zegen u voor de laatste
maal: , God zegene en God beware u!l”

Digrbare Vader, Familieleden en Viienden, ons afscheid is
onverwacht en kort : weest ook gij bereid. Op u allen
rust de plicht voor al uw dierbaren te bidden, opdat
de Engelen ons allen eens mogen geleiden: , TEN
PARADIJZE. ~

MIJN JEZLIS, BARMHARTIGHEID!

Mevrouw Julien MAFERTENS,
geboren Laura JONCKHEERE, zijn echigerole ;

Jonge Juffrouw Godelieve MAERTENS,
longe Juffrouw Kristien MAERTENS, zijn kinderen ;

De Heer Jules MAERTENS-STANDAERT, zijn vader;
De Heer en Mevrouw

Maurice JONCKHEERE-NEYRINCK, zijn schoonouders ;
Mevrouw Charles JONCKHEERE-SEYES,

zijn groofmoeder ;
De families MAERTENS-STANDAERT
en JONCKHEERE-NEYRIMNCK

DANKEN U VOOR UW GEBEDEN
EN BLIIKEN VAN DEELNEMING.

VLADSLO, 17 oktober 1957.

Orukw. Vr. A. Degrieck, Viadslo



