Adele Malin

Geboren op 21-05-1922 te Berlare
Overleden op 18-09-1971 te Berlare
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Gedenk in een vroom gebed
het leven en de naam van

MEVROUW
ADELE MALIN

echtgenote van de Heer
LEO VAN BOVEN

voor het aardse leven geboren te Berlare
op 21 mei 1922, werd ze geroepen om eeuwig
te leven bij haar Sc r te Berlara op
18 september 1971 in haar laatste levensdagen
gesterkt door de ziekenzalving en de apos-
tolische zegen.

Zi] was wijkmeesteres van de K.A.V., lid van
de bond «Kerk en Wereld= en van de confrerie
van de H. Barbara.

Een bittere rouw heeft een eerzame familie ge-
troffen : een geliefde echtgenote, een zorg-
zame moeder, een voorbeeldige vrouw werd
al te vroeg ontrukt aan de liefde van haar
man en kinderen.

God doet onverstaanbare dingen voor ons,
wie zal Hem zeggen . «Heer, waarom doet ge
zo 7». Hij doorgrondt wat wij niet vermoeden
kunnen; de toekomst staat voor Hem als het
heden; de verdienste van een mensenleven
wordt niet gemeten naar de lengte van jaren,
maar naar de deugden en de goede werken.

Gelukkig de mens die in de zwaarste beproe-
ving sterk blijft in_zijn qolﬂnl en gelaten het
kruls aanvaardt. Dan alieen zal hij zonder
verbittering het lastig woord kunnen uitspre-
ken : «niet mijn wil, maar de uwe, o Heer,
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geschiede= en dit woord zal hem een verlos-
sing zijn en een troost.

Zij was een uitgelezen ziel, een wijze be-
zorgde huismoeder, voorkomend en vol be-
g:]p voor haar man, met een tedere genegen-

id en diepe mensenliefde voor haar kinde-
ren, vol bezorgdheid voor haar huishouden,
vol plichtsbesel en werkzaamheid., Zi] kende
de duizend bekommernissen van een recht-
schapen moederhart.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, onze
plannen en wvooruitzichten zijn zo plots door
de dood verhinderd, in de schoonste tijd van
het leven werd ik weggerukt, doch hebt ver-
trouwen. Zo blijf ik in uw verbeelding en uw
herinnering schoon en edel onverwelkt. Blijft
u moedig gedragen, vol hoop voor de toe-
komst. God zegene en beware u allen.

Dierbare familie en vrienden, mijn zo vroeg
verscheiden weze een oproep: w~waakt...
weest bereid... de dood komt als een dief in
de nacht=. Leei. zo dat we eenmaal elkander
weer ontmoeten bij de Heer.

De families MALIN,
VAN BOVEN,
VAN DE WIELE en
ROGGEMAN,

danken U van harte voor de gebeden
en blijken van deelneming hen betoond
bi] het afsterven van hun familielid.
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