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Geboren op 23-05-1902 te Zomergem
Overleden op 07-01-1980 te Gent
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De zielen der rechtvaardigen zijn In Gods hand.

t
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MAURICE, LOUIS NAERT

achtgenoot wvan

Mevrouw Germaine MARTENS
geboren te Zomergem op 23 mei 1902
en godvruchtig overleden te Gent, St.-Vincen-
tivskliniek, op 7 januari 1880.

Gesterkt door de HH. Sakramenten wvan de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond wvan Ouderdomsgepensioneerden

Vrij onverwachts |s Maurice van ons heen-
gegaan. We hadden het niet verwacht en zo
blijkt weer hoe broos esn mensenleven is.

We verliezen in hem een diep-gelovig man
die gans zijn leven hard heeft gewerkt en de
lsatste jaren op een enige wijze zorg droeg
voor zijn ziekelijke wvrouw. Om zijn minzaam
karakter en zl|n vriendelijke omgang met leder-
een, telde hij vele vrienden. We zullem hem
missen omdat hij een eenvoudig en goed mens
was,

Vol wertrouwen durven we hopen dat God
goed 1s voor hem die zelf zo goed was wvoor
anderen. We geloven dat de Hser hem zal
opnemen in Zljn Rijk zoals Hijzelf ons leerde :
«Laat uw hart ‘nlet verontrust worden. Gij ge-
looft in God, gelooft ook in Mij. In het huis
van mijn Vader is er ruimte voor velen.=

Wi] bidden U, Heer, roep hem ten eeuwigen
leven, vergeef hem wat hij misdeed en laat
hem delen in de onbegrensde vreugde, die Gij
voor hem hebt weggelegd In Kristus Jezus,
onze Heer.

Dierbare echtgenote, voor u is mijn afscheid
bijzonder zwear. Het was mijn vreugde voor u
rorg te mogen dragen. Moge de Heer u sterkte
en kracht geven om wvearder te leven in de
hoop dat wij eens weerom samen gelukkig
zullen zljn in het esuwig leven.

Mevrouw Maurice MNAERT, geboren
Germaine MARTENS, zijn echtgenote

De families NAERT, MARTENS,
BRAL en VAN RUYMBEKE.

DANKEN U
voor uw gebeden en blijken van
deelneming.

Begrafenissen Albert Ven de Velde, Zomergem

Druk, Van de Weghe, Zomergem



