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Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.
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BIDT VOOR DE ZIEL VAN

JUSTINA NAESSENS

Weduwe van

FREDERIK COLPAERT

geboren fe Olsene den 23 Januari 1848 en overleden
te Deerlijk den 21 Januari 1929, versterkt door de H.

Sacramenten der Stervenden.

Zij was lid van ' Broederschap van 't Allerh. Sacrament.

Zij stierfin een gelukkigen ouderdom, vervuld van jaren,
goederen en eer. I Par.

Haar leven was een leven van werk en zorgen voor haar
huisgezin; maar e midden der hommernissen voor hel
tijdelijke, vergat zij nooit dal de grootsle schat welken zij
hare kinderen kon achferlaten, eene ware godvruchtigheid
was en de liefde voor de deugd.

Haar dezegenden ouderdom werd een fijd van gebed
en wanneer de dag des lijdens aanbrak, dan wist zij dat
het lijden onze ziel zuivert en ons nader Jesus brengt ; ook
opende zij den mond niet om te klagen, maar herhaalde:
“Alles wat God wil!,,

Zalig de dienstmeid die de Heer, als Hij komf, zal
vinden alzoo doende. Matt.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, dat de Heer U ze-
gene ; (Ruth.) hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen ; denkt
aan God op al uwe wegen en Hij zal uwe schreden
besturen. Bidt voor mij, (%ij vooral mijne Dochters, den
Heere toegewijd.

Allerh. Hert van Jesus, ons foekome uw rijk!
300 dagen aflaat.

Zoef Hert van Maria wees mijne zaligheid !
wan Jo e allexf






