Annie Marguerite Naudts

Geboren op 24-02-1953 te Destelbergen
Overleden op 16-03-1995 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidesman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Hear, blijf mij nabij.

.I.

GEDEMNK IN UW DAGELIJKS GEBED
MEVROUW

Annie Marguerite NAUDTS

echigenote van de heer No& ERAUW

geboren te Dnatalbargan op 24 februari 1953

en overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis

te Gent op 16 maart 1995, gesterkt door het

H. Sacrament :1!5rdzilalv'th:all':E en het gebed van
e kerk.

Soms veoelen we ons nu eindeloos badroefd,
dan weer zijn we wat opstandig dat God zo
vroeg een lieve moeder tot zich roept.

Wi] weten geen raad met ons verdriet.

En als we doorheen onze tranen het levens-
verhaal doen van Annie, dan weten we hoavesl
levensmoed ze had.

‘Alles zou n wel goed komen...' ontweek
Zze in haar optimisme haar zorgelijke toestand?
Of was het om haar huisgenoten moed in te
spreken of te sparen?

www, indeken be

Annie was een heel bijzonder goede echt-
genote en moeder. Zij was eéén en al zorg
voor haar gezin. Meggy was hare god; ze
besteedde er alle liefde aan. Zij was fier op
haar dochter die zo flink opgroeit. 2Zij hadden
zo van die lieve geheimpjes, die hen dichter
bij elkaar brachten. Onze pa was daar geluk-
kig om. ,Ik zal u nooit alleen laten'... zegt
ean blijvend zorgende moader vanuit de hemel,
Of bestaat de hemel niet? Toch wel, een
menselijk lichaam sterft, maar de geest, de
ziel, het onsterfelijke is een blijvende nabij-
heid. De Liefde sterit nooit.
Zo hebben wij een groeiend houvast. Er ko-
men elke dag opnieuw vragen: 'waar zijt gij
te vinden?' - eeuwige God wij willen U zien'...
eaf ons vandaag een teken van liefde.

iLn lieve echtgenoot, liefste Meggy, ik ben
echt niet dood. Ik leef en wil alle dagen
heel dicht bij u zijn. Zorg goed voor elkaar.
Ik weet dat gij mij heel diep in uw hart draagt.
Hoemeer liefde, hoemeer levensgeiuk. Hou
steeds van het Leven dat God u geeft.
O.L.Vrouwke van altijddurende bijstand bid
voor ons.

De families NAUDTS, ERAUW, AERSSENS en
VAN NIEUWEMNHUYSE danken U voor uw
blijken van deelneming in hun rouw.
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