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Gerust sterft die wel geleefd heeft.
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BID VOOR DE ZIEL

vanN Mijnueer

CAMIEL NAUDTS

Z00ON VAN

Petrus en van Sabina Vermeiren

geboren te Beirvelde den 10 Maart 1847 en
aldaar godvruchiig overleden den 15 Fuli 1023
wersterkt door de H H Sacramenten der stervenden

Eerkbaljuw der Parochiskerk van Beirvelde gedurende 56 jaren

Lid van het broederschap van het H Sacrament,
van de H. Barbara, van het genootschap van den H
Franciscus-Xaverius, van de voortplanting van het
Geloof, eerelid van den H. Vincentius 4 Paulo, H.
Kruisweg, enz.

Hii was een voorbeeldige christen, zedig, ootmoe-
dig en waakzaam ; van kindsbeen was hij stipt in
den dienst van Gods huis tot stichting der geloovigen
tot eere en zlorie van Jesus in ziin H. Sacrament ;
zijne dood was dan ook een rouw voor gansch het volk

Heer, hij beminde den luister van uw huis en de
woonstede uwer heerlitkheid. Ziin voet stond op effen
baan : in de samenkomsten heeft hij u geprezen Heer.
Verlos hem, en ontferm u zijner,

Maria hij was de minnaar van uw zoon, toon dat
Gij ziin moeder zijt.

. Geliefde Zuster met wie ik lief en leed heb gedeeld
in dit tiidelijk leven moge de Heer ons weldra voor
eeuwig in zijne Liefde vereenigen.

Duurbare bloedverwanten en vrienden heb dank
VOOT uwe genegene zorgen, en wil mine ziel in uwe
gebeden gedenken.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Joo dag. aAl.
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