Juliette Naudts

Geboren op 15-10-1927 te Lokeren
Overleden op 15-05-1995 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Geen moeder heeft als zi| gevochten
om leven en om thuis te zijn.

Zij was voor hen, die haar bezochten,
een beeld van mensenmoed in pijn.
En God die alle tranen ziet,

laat ons niet eenzaam in 't verdriet.
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Liefdevol aandenken aan
MEVROUW
Juliette Naudts

weduwe van ARMAND SMEKENS
en levensgezellin van PETRUS WAUTERS

Geboren te Lokeren op 15 ckiober 1927 en
overleden te Dendermonde op 15 mei 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten,

Lid van de P.V.V.-vrouwenbond.

Aan dokter Verplancke J., de zusters an hel verple-
gend en verzorgend personeel van het O.C.M.W.
Zele, betuigen we onze oprechte dank voor hun ge-
duldige, bekwame en liefdevolle zorgen
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Moeder,

Smart en droefenis
vielan ons ten deel
tijdens uw ongelijke strijd
tegen de slopende ziekte.

Je ging veel te vroeg

van ons weg

maar nu we weten

dat je pijnioos en gelukkig bent,
valt het afscheid

ons iets minder zwaar.

We hielden zielsveel van U
en in gedachten

blijf je voor altijd bij ons.
Rust in vrea, moeder,

rust in vree.

Voor je aanwezigheid,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid en je stil gebed,
danken van harte de families

SMEKENS, NAUDTS, VAN KERSSCHAEVER,
WAUTERS en LEBON,

Begr. Tackaert-De Wilde, Zele
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