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Geloofd zij Jesus Christus. Amen.

T

Wil in Uw gebed gedenken de ziel van
MEVROUW

Romanie Melanie Naudts
Weduwe van Mijnheer René De Raeve

geboren te Zaffelare de 28 januari
1890 en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Gent de 13 september 1962, gesterkt
door de H. Rechten van Onze Moeder
de H. Kerk.

Ovwer gans haar persoon en haar leven
lag de stempel van christelijke levenszin
stille bescheidenheid, trouwe plichtsver-
vulling: haar ijver en toewijding kenden
geen last of vermoeienis. Met een rustig
geweten kon ze haar leven overzien. In
volle onderwerping aan Gods Wil kon ze
heengaan. Haar hele leven had gestaan
in aanvaarding van plicht en beproeving.
Voorzeker zal de Heer haar ziel in gena-
de ontvangen en haar het loon der uit-
verkorenen schenken. In stilte leed zij, in
stilte offerde ze, in stilte bad ze, vertrou-
wend dat haar goedheid, haar geduld,
haar begrip voor haar medemensen door
haar hemelse Vader gewaardeerd en be-
loond worden.
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Goede Jezus, nu onze duurbare overle-
dene de grote weg is gegaan die ieder
mens moet gaan, vragen U dat Gij haar
zoudt laten delen in de vruchten van Uw
heilig Lijden en Gij haar zoudt opnemen
in de luister van Uw eeuwig Licht.

Duurbare familieleden en vrienden,
zoekt sterkte in de hoop op het eeuwige
leven. waartoe wij allen geroepen zijn.
Blijven we in liefde en gebed verenigd
met Hem die onze vreugde en ons geluk
is. Mijn dank gaat naar allen die mij lief-
devol verzorgd en geholpen hebben. We
mogen verzekerd zijn dat de Heer ook
tot U zegt: ,, Ik was ziek en gij hebt Mij
verzorgd . Hij zal u belonen beter dan

ik het kan. Blijf mij gedenken in uw ge-
beden.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. a.

De Familien NAUDTS, DE RAEVE,

danken U om de blijken
van christelijke deelneming

drukk A. Van der Meulen - Theylaert.



