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Verduldig en zonder klacht verdroeg hij de smar-
ten zijner lantste dagen en gaf zich geheel over aan
de schikkingen van God.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Frans NAUWELAERTS

weduwnaar van
Albertina VEKEMANS

geboren te Berlaar, den 29 Juni 1858 en aldaar
godvruchtig overleden, den 28 December 1942,
Yoorzien van de H. I, Sucramenten der stervenden.
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De vrees des Heeren verblijdt het hart, zij ver-
schaft vreugde en een lang leven : alwie don Heer

vreest, zal op zijnen sterfdag gezegend worden,

Kostbaar voor den Heer ig den dood der rechty
digen, als zijnde het einde van deu arbeid, de vol-
trekking van den zegepraal en de intrede van het
eeuwig leven. H. Bern.

Al wat hem overkwam nam hij gewillig aan. Hij

- bleef getrouw aan God in zijne smarten en had ge-

duld in ziine kwellingen. De dood die hij zag nanko-
men, verschrikte hem niet : hij aanvaardde dezelve
met volkomene onderwerping aan Gods wil en ont-
gliep zacht in den Heer. Eccl. H. Alph. LIC.

Zooals het den Heer behaagde, zoo is het ge-
schiedt | Wij morren niet, hoe bedroefd we ook zijn,
omdat deze, die ons zoo dunrbaar wus, gestorven is.

Vaarwel, duurbare Kinderen, Kleinkinderen,
Blosdverwanten en Vrienden, ik weet welke uwe
liefde en bezordgdheid voor mij geweest is. Weest,
niet bedroefd gelijk zij die geene hoop hebben, in
den hemel zien wij elkander weder. Intussclien

bidt voor mij opdat ik in vrede ruste.

Zoot Hart van Jezus, ik betronw op U. (300 d. afl.)
H. Hart van Maria, bid voor mij 1300 d. afl.)
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