Julius Petrus Nauwynck

Geboren op 16-07-1872 te Oostvleteren
Overleden op 12-05-1967 te Elverdinge
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Bid voor de ziel
van

Heer
Julius - Petrus NAUWYNCK

Weduwnaar van
Mevrouw FELICIA-ELODIA SAMPERS

geboren te Oostvleteran de 16 Jull 1872 en

godvruchtig overleden te Elverdinge op vrijdag

12 mei 1967, na ontvangen te hebben de Heilige
Gerechten en de Pauselijke Zegen,

Onuitputbaar is de inhoud van de H. Schrift.
We vinden er: «heb eerbied wvoor uw wvader
en moeder, dan leeft ge lang en gelukkig. Als
ouders hun kinders goed opbrengen dan oog-
sten ze vreugde en dankbaarheid in het feit dat
de kinders zich ook dapper door het leven
slaan. Een wisselwerking! In hun oude dag
I&naw:n ze niet te wvrezen. Hun kinders zijn
aar ! =

In de paastijd wilde hij nog ter kerke. Als ge
dat moet laten telt ge niet meer | Al was de
tijd helemaal anders geworden, toch kon hij
mede. Het leven nam hij al de beste kant.
dragen, moet ge ook bereid zijn de kruisen te
Geboren optimist. Als ge de vreugde kunt
aanvaarden. Als ge 't alleen niet kunt, dan
moet ge hulp vragen aan Hem die altijd heipt !
Wijze man !

Steeds open voor goede dingen. We moeten
dat steunen. We mogen wel dat doen, binst we
nog de keur hebben. Gelukkige oude man | Om-
ringd door wakkere zorg van kinders en klein-
kinders. Hij was er in ers. Het besle plaatsje in
de huiskring was voor hem.

Hij pinkte een traantje bij de bediening :

«'t is al wel, ik ben kontent, ik ben helemaal
gereed | « Tol de laatste dag bleef hij bij! Aan
vader en groolvader zullen we niets dan aan-
gename harinneringen bewaren.

_Was het hier hoogdag en vreugde, er zal
ginder ook hoogdag geweest zijn om hem wel-
kom te heten, Ook daar kwam beste kostuum
en bloemen en kermis van pas ; want zulke men-
sen komen niet alle dagen voor de hemelpoort.
Eén uit duizend ! « Goade trouwe dienaar geniet
nu van de hemelrust die U te wachten stond ».

Baminde kinders, kleinkinderz, familieleden en
gebur_en: weest mij deze dagen in gebed in-
achtig. |k laat U achter met de hoop U eens
te mogen verwelkcmen bij de Heer, Om alles
wat ge deedt voor mij, moge de Heer U reeds
hier zegenen in alles wat ge betracht.

H. Hart van Jezus op U betrouw ik.

Kaningin van de Msaimaand : bid voor ons.

Heer en Mavrouw Antoon DEVOS-NAUWYNCK,
Heer en Mevrouw Odiel NAUWYNCK-DEVOS,
Heer en Mevrouw Joseph NAUWYNCK-ROMMENS,
zijn kinders ;
Heer en Mevrouw Frans VANDEPUTTE-DEVOS,
Mejuffrouwen Hosa, Annie, Clara en Martina
DEVOS,

Jongeheer Paul NAUWYNCE,

n kleinkinders ;

zl
De familign NALUWYNCK, DEBLAIJWE, SAMPERS
en COMEYNE,
De Eerwaarde Zusters en verpleegsters van het
Wit-Gele Kruis

betuigean U hun oprechte dank
voor uw blijken van deelneming
en gebeden.

Drukk. DELBOO, Elverdings


http://www.indeken.be/

