Virginia Constantia Op De Beeck

Geboren op 27-01-1916 te Lint

Overleden op 08-10-1961 te Bonheiden
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= ‘l'en paradijze geleiden U de Engelen:
dat bij uw aankomst de Martelaren U op-
nemen en U opvoeren naar de Heilige
Stad Jeruzalem. Het koor der Engelen
ontvange U. En moget gij met Lazarus,
die eens arm was, de eeuwige rust ge-
ninten », (Gerbed bij de begr.) (T ji. afl.)

T

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Virginia Constantia OP DE BEECK

echtgenote van Mijnheer
Frans Martin DE DECKER

Lid van de vrienden van Lourdes

geboren te Lint op 27 januari 1916 en godvruchtig
overleden te Bonheuden in het dispensarium Imelda

op 8 oktober 1961.
Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was een plichtzetrouwe en liefdevoile
moeder, die de plichten van haar gezin met de
grootste betrachting vervulde, Niets was haar
te veel en de verduldigheid die zij toonde in
al haar werken is een parel aan de erekroon
die God hnar reeds op dit ogenblik geschonken
heeft.

Wij hebben haar bemind gedurende haar le-
ven, laten wij haar niet vergeten na haar
dood. (St. Augustinus).

Liefste echtgenoot en kinderen, ik ben wvan
U heengegaan, God riep mij, maar ik blijf
voortleven in uw midden, van uit de hemel
waak ik over U.

De families danken voor uw troostende
blirken van deelneming.

Then Goos-ens, begrafenissen, Statielei 47, Oude-God.
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