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Geboren op 28-12-1954 te Dendermonde
Overleden op 13-04-2006 te Wuustwezel
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

T Ter herinnering aan

mevrouw

Christiane OSSELAER

Zij werd geboren te Dendermonde
op 28 december 1954 en is
na een lange maar moedige strijd, zachtjes
van ons heengegaan in de Palliatieve
Eenheid Coda Hospice te Wuustwezel
op 13 april 2006.

echtgenote van de heer
Louis BUGGENHOUT

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
samen met de familie, danken allen die
haar genegenheid hebben geschonken,

haar liefdevol hebben verzorgd,
haar in gebed indachtig blijven.

www. indeken_ be

Langzaam ben je van ons weggegleden.
Beetje bij beetje moesten we je loslaten.
Elke dag een beetje meer.

Telkens werd je iets ontnomen.

We konden uiteindelijk niet meer

met je praten.

Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer.
De moeder van vroeger was je niet meer.
We zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.

Het is een gemis, een stille pijn

dat je nooit meer bij ons zult zijn.


http://www.indeken.be/







